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De ieniemini eenhoorn woonde met 
zijn familie in een groot paleis.

Voor hem was het een extra groot paleis.



De traptreden waren 
extra groot.

Het bordes was 
extra groot.

De kleden waren extra groot.

Het eten was extra groot.

En het speelgoed ook.



Op warme dagen lagen hun vader en moeder te zonnen, 
terwijl de kinderen in de slotgracht zwommen.
‘Kijk eens!’ hinnikte Snoezeloes en ze maakte een 
bommetje vanaf de ophaalbrug.

‘Mag ik ook meedoen?’ vroeg de ieniemini eenhoorn.
‘Jij ben te ieniemini,’ zei Prins Cupcake. ‘Een knikker 
zou nog een beter bommetje maken dan jij.’

Snoezeloes kwam weer naar boven en spuugde wat water 
uit. ‘Jij bent zo ieniemini, jij zou nog verdwalen in het 
grasveldje.’

De ieniemini eenhoorn schraapte met zijn ieniemini hoef 
over de brug. ‘Ik ben het helemaal zat om ieniemini te zijn!’



En hij sprintte het gras op, terwijl er 
ieniemini traantjes over zijn 

wangen biggelden.


