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‘Zien ullie het museum daar?’ vraagt

de voddenboer. Hij wijst naar een groot
gebouw met pilaren. Sam knikt. Hij is

er al een paar keer geweest. Julia niet.
‘Wat is dat’ vraagt ze.

In het museum kun je oude dingen
bekijken,” vertelt de voddenboer. ‘Boeken
en opgezette dieren. Maar er hangen
ook schilderijen en er zijn schatten te
zien van koningen en farao’s. In het
museum werken muizen die verstand
hebben van geschiedenis. Zij kunnen
jullie vast meer vertellen over jullie boek
en kistje.”

‘Wat leuk,” zegt Julia. ‘Zullen we naar
het museum gaan, Sam?’

‘We hebben geen geld voor een kaartie,’
antwoordt Sam.

De voddenboer haalt een grote
portemonnee uit zijn broekzak.

‘Even kiiken of er al wat in de |<nip zit,’
zegt hij. Hij haalt er twee munten uit en
geeft ze aan Sam en Julia. ‘Alsjeblieft.
Om drie uur moeten jullie hier weer terug
zijn, afgesproken?’

'Afgesproken,’ zeggen Sam en Julia in
koor, en ze rennen naar de ingang van
het museum.
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