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Knikkeren

Sam en Julia zijn aan het knikkeren.
Sam rolt de knikkers één voor één naar
een holletje tussen de stoeptegel en de
muur. Nu is Julia aan de beurt. Ze pakt
de knikkers uit het holletje.

‘Sam, er zit hier iets.’

Sam voelt het ook. Het is scherp. Wat
zou het zijn2 Met een takje graven ze het
holletje uit.

‘Een steen!’ zegt Sam.

Julia pakt de steen en wrijft hem met
haar jurk schoon. "Wat mooi.” De steen
glinstert in het zonlicht. ‘Zullen we hem
in ons kistje bewaren?’ vraagt Julia.



Onder de trap in het trappenhuis hebben Sam en Julia een geheime hut. Daar hebben ze,
onder een losse plank, een kistje verstopt. Julia trekt de plank weg en Sam pakt het kistje.
In het kistje bewaren ze spulletjes die ze hebben gevonden en het geld dat ze verdienen
bij de voddenboer. Julia stopt het kistje terug en Sam legt de plank er weer overheen.

In de verte horen ze Sams moeder roepen:

‘Sam, Sammie, Sam, thuiskomen!’

Hij is al onderweg en Julia rent met hem mee.
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In bad

‘Fijn dat je er ook bent, Julia, ik kan je hulp goed gebruiken,” zegt de moeder van Sam.
Ze wil net de drieling in bad doen.

‘Sam, stop jij het ene broertje in het grote bad? Dan kan Julia het andere broertje in de
teil wassen en zet ik je kleine zus onder de douche.’
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‘AU, au, au, dat prikt!” Sams broertje wrift in zijn ogen. Hij heeft er zeep in
gekregen. Vlug spoelt Sam water over zijn gezicht en de prik is weer weg. Sams moeder
deelt handdoeken uit.

‘Droog ze maar af, dan kunnen ze naar bed.’

Sam vraagt of hij buiten mag spelen, maar hij moet eerst nog trompet oefenen. Julia wil
graag meeluisteren. Sams moeder vindt het goed.

‘Ga maar oefenen op papa’s kamer.’
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Sams vader is onderzoeker. Hij weet heel veel over stenen en botten. Als hij naar zijn werk
is, mag Sam oefenen op zijn studeerkamer. Julia vraagt waar Sam voor oefent. Over twee
weken is er een voorstelling van de muziekschool. Sam zal op de trompet een liedje spelen
en zijn buurmeisje Ella doet daarbij een dansje. Ze zit op ballet. Julia wil ook meedoen
maar dat kan niet, want ze zit niet op muziekles en ook niet op ballet.

‘Ik vind het eng om op te treden,” zegt Sam zacht. ‘Als iedereen naar me kijkt, gaat het fout.’
‘Dan moet je goed oefenen,’ zegt Julia.

Sam blaast op zijn trompet en Julia maakt een dansie.

‘Waarom oefen je eigenlijk niet samen met Ella?’

Sam haalt zijn schouders op. Hij weet het niet.

'Kom,” zegt Julia. “We gaan met je trompet naar Ella.’



