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Balotje is op reis. Ze gaat op vakantie. Met de auto naar een ander land.  
Balotje kijkt uit het raam. Ze kijkt naar de auto’s en de mensen. 
‘Papa?’ vraagt ze. ‘Is er in dat andere land wel een vriend voor mij?’

‘Een vriend?’ vraagt papa.  
‘Ja,’ zegt Balotje. ‘Iemand om mee te spelen.’  
‘Natuurlijk is daar een vriend,’ zegt papa. 
‘Overal kun je vrienden maken.’



‘Vadi tradi lonkee,’ zegt het jongetje. Hij begint heel hard te 
rennen en maakt er vreemde bromgeluidjes bij. Dan laat hij 
zich vallen op de grond. Hij doet alsof hij slaapt. 

Balotje moet er erg om lachen. Ze kan het jongetje niet 
verstaan, maar ze weet wel wat hij bedoelt. Hij moet net als 
Balotje ook héél ver rijden met de auto. 
En van ver rijden word je moe. 




