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Aron wilde dolgraag een huisdier.
Maar zijn vader en moeder zeiden 
altijd nee.

Ze zeiden: ‘We hebben het te druk 
voor een hond.’

Ze zeiden: ‘Van katten gaat 
mama niezen.’

Ze zeiden: ‘Konijnen hebben 
een grote tuin nodig.’

Ze zeiden: ‘Natuurlijk nemen we geen giraf. 
Doe niet zo mal.’



‘Je wilde toch een huisdier?’ zei papa. ‘Dit is je huisdier.’
‘Dit is geen huisdier,’ zei Aron. ‘Dit is een aardappel.’
‘Het is een aardappel-huisdier,’ zei papa.

een aardappel.

Aron maakte 
het cadeautje 
open en zag 

Papa vond het leuk om
dit soort grapjes uit te halen. 

Aron was er al aan gewend. Hij legde de aardappel weg en 
ging door met waar hij mee bezig was.



Gek genoeg hield Aardappel vooral
van piratenboeken.

Aardappels mogen niet het zwembad 
in, dus moest Aardappel even bij 
mama blijven tijdens de zwemles.

Aron nam Aardappel mee naar de speeltuin. 

Aardappel ging 
op de schommel, 

Mick wilde Aardappel 
als voetbal gebruiken, 
maar Aron zei nee.
Dat is niet aardig.

en mee van de glijbaan,

en rond

en rond

en rond
op de draaimolen.

In de bibliotheek kozen Aron en 
Aardappel om de beurt een boek uit.



Aardappel zat niet in de 
speelgoedtrein. 
Ook niet in de toren.
Misschien maakte hij een ommetje? 
Of was hij naar de winkel?

Maar dat kunnen aardappels helemaal niet. 
Toch?

Aron zocht zijn hele kamer door, 
maar hij kon ’m nergens vinden.

Op zondagmorgen was Aardappel verdwenen.


