


Op een vroege 
ochtend staat Anansi 
voor zijn koelkast, op 
zoek naar een lekker 
ontbijtje. Maar wat 
is dit? De koelkast is

leeg! Er ligt alleen 
een stinkend, rot ei. 

En gisteren zat de koelkast  
nog tjokvol lekkere dingen.



‘Wie heeft mijn eten gestolen?’ roept Anansi uit. In zijn 
woonkamer vindt hij een aangevreten maiskolf, op de 
veranda ligt een afgekloven mangopit. En op het erf ziet 
Anansi pootafdrukken in het zand…





Buiten zitten Konijn, Schildpad, Aap en Haan te mopperen onder 
de grote kalebasboom.
‘Ik heb alleen dit aangevreten stukje sla over,’ zegt Konijn beteuterd.



‘En ik deze pompelmoes,’ voegt Schildpad eraan toe.
‘Ik vond een pootafdruk op mijn erf,’ zegt Aap. ‘Die kan alleen 
van Tijger zijn.’ 
‘Ik ook, ik ook,’ roept Haan: ‘Het waren reusachtige afdrukken 
in het zand.’


