
Onderweg naar huis vindt Beer drie paddenstoelen.



Zijn vriend Wezel is heel blij  
met de paddenstoelen.

Hij maakt ze schoon, bakt ze even aan  
in een grote koekenpan, gooit er flink wat  

zout en peper over, doet er nog wat  
peterselie bij en laat de paddenstoelen  

lekker sudderen.



          Beer verdeelt de paddenstoelen:
‘Eén paddenstoel voor jou en  
         één paddenstoel voor mij,’ zegt hij.  
                   ‘En nog één voor mij. 
          Zo is het eerlijk. 
     Want ik ben groot, dus ik moet veel eten.’



Daar is Wezel het niet mee eens.
‘Eén paddenstoel voor mij, één paddenstoel voor jou 
en nog één voor mij.
  Zo is het eerlijk.
Ik ben klein, dus ik moet nog groeien.’


