


Een schildpad was zijn schildje kwijt.
Hij zocht het overal.
Hij zocht het bij de geitenwei
en in de varkensstal.



Hij zocht het bij de zandrivier
en speurde tussen ’t riet.
Hij dook het koude water in,
maar vond z’n schildje niet.





Hij dwaalde door een donker bos
en zocht een hele tijd.
Maar al bekeek hij elke boom,
z’n schildje bleef maar kwijt.





Toen ging hij zitten op een stronk
en huilde urenlang.
Hij was verdrietig en verward
en zo ontzettend bang.




